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Aan tafel

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
– ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

Lied 539: 1 en 2
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In een aantal stukjes probeer ik iets te 
zeggen over het Avondmaal, dat ook wel 
Maaltijd van de Heer wordt genoemd. 
Dat doe ik omdat wij – mijn collega’s 
en ik van de kerk van Eindhoven – 
merken dat het Avondmaal bij velen 
niet leeft; het heeft weinig betekenis. 
Voor mij is het een belangrijk deel van 
ons gemeente zijn. Ik wil proberen iets 
van de betekenis aan u en jullie – mijn 
lezers – over te brengen. Daarbij heb 
ik een aantal gemeenteleden gevraagd 
iets te schrijven over de betekenis van 
het Avondmaal voor hen. Als u / jij ook 
iets wilt schrijven, graag!

Als we de Maaltijd van de Heer vieren, is 
Jezus zelf de gastheer. Je ziet Hem natuurlijk 
niet zomaar in de kerk zitten, maar in het 
delen van brood en wijn (of druivensap) 
is Hij er bij. Je ziet dat goed in het verhaal 
van de Emmaüsgangers (Lucas 24): de 
onbekende die meeloopt op weg naar het 
dorpje Emmaüs, blijkt opeens Jezus te zijn. 

‘Jezus is de gastheer’

Als Hij het brood deelt, herkennen zijn 
reisgenoten Hem. Zo is het ook als wij de 
Maaltijd vieren; als gastheer is Jezus in de 
Geest aanwezig. Je ziet Hem niet, maar 
Hij is er bij. Dat maakt van het Avondmaal 
een bijzondere maaltijd. Het is één van de 

twee sacramenten in onze kerk, het andere 
sacrament is de doop. Een sacrament is 
een heilige handeling. Het Avondmaal 
wordt daarom ook wel Heilig Avondmaal 
genoemd, het is niet zomaar iets. Paulus 
ziet in de christelijke gemeente in de stad 

Iedereen heeft plaats
aan tafel

Korinthe (1 Korintiërs 11 : 17 – 34) dat 
mensen groepjes gaan vormen: de rijken 
zitten samen en eten en drinken zich vol, 
de armen zitten aan de kant. Woedend is 
Paulus daarover, zo kan het niet! Aan de 
Maaltijd waar Jezus gastheer is, gelden de 
regels van die gastheer. 
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Als de gemeente van Christus brood en wijn 
deelt, hoort er voor iedereen plaats te zijn. 
Arm en rijk, huizenbezitter en zwerver, 
goed en slecht, homo en hetero, gelovig en 
twijfelaar, wat voor huidskleur ook, kerks en 
randkerkelijk, non binair en man en vrouw – 
iedereen krijgt plaats aan de tafel. In ieder die 
deelneemt kan je Jezus ontmoeten. Hij is de 
gastheer van de Maaltijd, zijn aanwezigheid 
onder de avondmaalsgasten maakt er een 
bijzonder ritueel van: een Heilig Avondmaal.
Op nog een andere manier is Jezus 
aanwezig: in brood en druivensap. 

Tjalling Huisman

De volgende keer gaat het over brood 
en wijn, lichaam en bloed van Christus.

De Maaltijd van de Heer 

Leo Steinhauzer schrijft:
Het Avondmaal of de Eucharistie heeft altijd veel voor me betekend. Toen ik op 24-jarige leeftijd in het huwelijk trad met een Rooms-
Katholiek meisje was ik nog overtuigd niet-kerkelijk. Dat ik in de traditionele katholieke Limburgse cultuur niet om een kerkelijk 
huwelijk heen kon, was mij wel duidelijk en dat wilde ik ook niet. In die kerk ben ik getrouwd en deed er, met dispensatie van de 
bisschop, de heilige communie. Ik voelde me zeer vereerd. Door die communie verdween voor mij ook het onderscheid tussen 
kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Kerkelijk gezien had ik niets met God, maar ik kon het goed vinden met de plaatselijke kapelaan. 
Ik werkte met hem samen omdat ik maatschappelijk werker was in het dorp waarin ik opgroeide. 
Vanaf die tijd ben ik altijd ter communie of aan het Avondmaal gegaan zonder me iets van de kerkelijke regels aan te trekken. Hoewel 
in die tijd God in mijn leven nog een lastig begrip was, had ik het gevoel dat Hij het wel goed vond. Het Avondmaal vierde ik in onze 
kerk ook toen ik nog niet was gedoopt. Later werd mij wel duidelijk dat dat niet in alle geloofsgemeenschappen op prijs werd gesteld. 
Dat heb ik soms wel gerespecteerd. 
Het leven volgt zijn eigen weg. Mijn huwelijk mislukte. Tenslotte kwam ik in Eindhoven bij de Opstandingskerk terecht. De toenmalige 
wijkpredikant Wessel Stoker leidde mij naar doop en belijdenis.
Wat betreft het Avondmaal is mijn belangrijkste ervaring het besef dat mensen over de hele wereld hetzelfde ritueel uitvoeren: het 
delen van brood en wijn waardoor allen deel hebben aan het lichaam van Christus.
Ik zag al die verschillende mensen, die niet allemaal vrienden zijn en soms heel andere opvattingen hebben, geconcentreerd in één 
kring staan. Ik voelde me zelf aanvankelijk ook een vreemde eend in de bijt. Zijn de verschillen in een wijkkerk al groot, wereldwijd 
zijn die met alle culturele en theologische verschillen tussen kerken en groeperingen vele malen groter. Toch volgen allen Jezus in 
Zijn vraag om hem met een maaltijd te gedenken. Dat wil zeggen Hem in zijn verlangen naar vrede en rechtvaardigheid te volgen. Hij 
had daar alles, zijn leven en zijn succes voor over gehad. 
Het ontroert mij dat al die verschillende mensen die desondanks het verlangen naar vrede en goedheid met elkaar delen en daarmee 
het offer van Jezus, zijn kruisdood, aanvaarden. Daar word ik stil van.
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Begin februari werden Turkije en Syrië getrof-
fen door twee zware aardbevingen. In een 
gebied zo groot als twee keer Nederland is er 
een ongekende verwoesting waarbij vele ge-
bouwen - vaak met een groot aantal verdie-
pingen - zijn ingestort of omgevallen en waar-
bij vrijwel alle bewoners werden bedolven. 

Op het moment van schrijven zijn er ruim dertig-
duizend doden geteld, maar gevreesd wordt dat dit 
nog sterk zal oplopen. Naast vele oude gebouwen 
die zijn ingestort zie je ook dat nieuwe gebouwen, 
die bestendig zouden zijn tegen aardbevingen, 
zijn ingestort. De mensen die in die gebouwen  
woonden moeten gedacht hebben dat ze daar  
veilig woonden. Het is duidelijk dat veiligheid  
betrekkelijk is.

Het is bekend dat Turkije op een aantal breuklijnen 
ligt en dat daardoor in dat land vaak aardbevin-

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans.  We kregen tot nu toe toezeggingen 
voor een totaal van € 421.737,--. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog onder het gehoopte 
resultaat. In onze begroting hebben we namelijk een vrijwillige bijdrage opgenomen van € 465.000.

We kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor 
Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. 
Het kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!

Hartelijk dank, 

College van Kerkrentmeesters
Reinder Haakma, Wouter Leibbrandt, Teun Poot en Johan Zwart

gen voorkomen. De laatste grote aardbeving was 
ongeveer 20 jaar geleden in centraal Turkije. In het  
gebied dat nu getroffen is, was het al honderden 
jaren geleden dat er een zware aardbeving ge-
weest was. Als je praat over veiligheid, denk ik niet 
dat de bewoners met de kans op een aardbeving 
bezig zullen zijn geweest. Hun veiligheid had veel 
meer te maken met de burgeroorlog in Syrië. Veel 
mensen in de getroffen steden waren gevlucht uit 
Syrië en voelden zich nu waarschijnlijk veilig in 
Turkije. Totdat de aardbeving toesloeg en het leven 
voor hen totaal veranderde. 

Er wordt nu gezegd dat de aardbeving in Turkije 
en Syrië miljoenen keer zo sterk was als die in 
Groningen en dat die aardbevingen dus niet veel 
voorstellen. Dat is anders als je bekijkt dat in Gro-
ningen enkele malen per jaar een beving plaats-
vindt en dat er altijd wel schade is. Hierdoor voelen 
de mensen in Groningen zich onveilig en worden 

ze daarmee een paar keer per jaar geconfronteerd. 
Dat betekent dat ze daar continu mee bezig zijn, 
anders waarschijnlijk dan de mensen in Turkije. Die 
dachten meer aan de oorlog, dan aan een mogelij-
ke aardbeving. 

Het is hartverwarmend dat er nu veel hulp naar 
Turkije onderweg is om de eerste nood van de 
mensen in het getroffen gebied te lenigen. Echter de 
enorme grootte van het getroffen gebied en de mil-
joenen mensen die nu dakloos zijn, maakt het haast  
onmogelijk voor hen te zorgen. Het is belangrijk 
dat al deze mensen nu opgevangen worden, te 
eten krijgen en een dak boven hun hoofd krijgen, 
zodat ze zich weer een klein beetje veilig gaan 
voelen. Het is noodzakelijk dat we als kerk hieraan 
bijdragen, niet alleen nu maar ook in de komende 
jaren, want die hulp zal nog lang nodig blijven.

Henk Grootjans

Veiligheid

Kerkbalans 2023

 2021 2022 2023

 toegezegd 12/2 toegezegd 12/2 toegezegd 14/2

wijk 1 Zuid  €         159.297  €         151.986  €         129.283 

wijk 3 Johk  €         151.043  €         126.399  €         152.334 

wijk 5 Johk OSB   €           53.226 

wijk 4 Krspt  €           60.275  €           80.404  €           86.894 

 €         370.615  €         358.789  €         421.737 

 

2021 2022 2023

toezeggers toezeggers toezeggers

wijk 1 Zuid 398 370 327

wijk 3 Johk 414 330 380

wijk 5 Johk OSB  131

wijk 4 Krspt 47 60 65

859 760 903

 

uitnodigingen  1783 2022



4

Mensen zijn sociale wezens, dat weten we alle-
maal. We omringen ons graag met vrienden en 
mensen die we liefhebben, mensen bij wie we 
ons vertrouwd voelen. Onze levensverwachting 
gaat zelfs flink omhoog als we niet eenzaam zijn!  
Kortom, we voelen ons allemaal graag Samen. 
Bijna iedereen wil ergens bij horen. Een commu-
nity van mensen die ook graag sociaal met jou 
willen zijn. Waarom is het dan soms zo lastig om 
mensen te leren kennen en vrienden te maken?

Het is vaak lastig om mensen te vinden bij wie we 
ons vertrouwd voelen, omdat je die mensen eerst 
goed moet leren kennen voordat je dat vertrouwde 
gevoel kunt ervaren. En dat is niet makkelijk, maar 
er zijn manieren om de drempel te verlagen. Zo kun 
je je bijvoorbeeld aansluiten bij een groep mensen 
die dezelfde interesse, hobby of filosofie delen. 
Verenigingen en clubs zijn bijvoorbeeld een uitste-
kende manier om met mensen in contact te komen 
die een interesse met je delen. Zo heb je altijd iets 
om over te praten. Voor veel mensen zijn religieuze 
gemeenschappen een fijne omgeving om anderen 
met een gelijksoortige filosofie te ontmoeten.

Maar wat kun je doen als er nog geen community 
bestaat voor de groep mensen waartoe je graag 

Afgelopen september 2022 heb ik een deel van 
het kerkbeheer van de Ontmoetingskerk over-
genomen van Thijs Schneider. Ik fungeer als 
aanspreekpunt en samen met anderen worden 
al de taken van het kerkbeheer uitgevoerd.

Na mijn vervroegde pensioen, dat aanving net voor 
de coronapandemie, zijn mijn vrouw en ik in 2021 
van Zeist naar Eindhoven verhuisd. Eindhoven is ons 
overigens goed bekend. In het verleden hebben we 

Kasper de Bruijn

zou horen? TINT organiseerde enkele maanden 
geleden de workshop ‘Strike up the Conversation’, 
met als doel het oefenen van contacten leggen en 
vrienden maken. De workshop bleek een groot 
succes te zijn; de bijna twintig deelnemers ble-
ven achteraf, zelfs nadat we de ruimte hadden 
opgeruimd en afgesloten, nog een uur buiten 
in de frisse herfstavond met elkaar praten. Toen 
kregen we de vraag of er toevallig een chatgroep 
was voor bezoekers van TINT-evenementen, 
of een manier om makkelijk in contact te blij-
ven. Juist deze mensen, die op zoek waren naar  
connecties met anderen, bedachten iets wat wij 
bij TINT nog niet hadden: een community.
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Met dit idee gingen we aan het werk. We wilden 
graag een community oprichten, maar hoe zou-
den we dit doen? Het zou laagdrempelig moeten 
zijn om in contact te blijven, en zoveel mogelijk 
mensen die dat wilden zouden zich moeten kun-
nen aansluiten. De oplossing bleek niet moeilijk 
te zijn; een Whatsappgroep die vrij toegankelijk 
was. Deze moest uiteraard wel actief blijven. 
Voortaan werd elke vrijdag in de groep een lunch 
georganiseerd. Iedereen die behoefte had aan 
gezelschap kon zich aansluiten bij de lunch. Ook 
delen we elke week een inspirerende of ludieke 
uitdaging in de groep; van complimentjes uitde-
len tot je bureau opruimen. 
Ondertussen hebben we al meer dan 30 leden in 
de community Whatsappgroep. Met een simpel 
initiatief kun je dus toch een hoop mensen be-
trekken. Ondanks dat onze lunches lang niet elke 
week druk bezocht zijn, bieden we onze commu-
nity wel telkens de kans om aan te sluiten bij an-
deren om in een fijne open sfeer gesprekken te 
kunnen hebben. En dat is toch waardevol!

Kasper de Bruijn
Student-assistent/ 

Evenement-organisator bij TINT

Een community starten

Kerkbeheer Ontmoetingskerk
met ons eigen gezin en daarvoor met onze respec-
tievelijke ouders ook al in Eindhoven gewoond. We 
hebben met ons gezin gekerkt in de Adventskerk, de 
Ontmoetingskerk en in de Opstandingskerk. Direct 
de eerste keer dat we in 2021 een kerkdienst be-
zochten in de Ontmoetingskerk zagen we weer een 
vrij groot aantal bekende gezichten, die nog beter 
herkenbaar werden als de mondkapjes afgingen.

Met het kerkbeheer heb ik geen voorgaande erva-
ring. Wel wist ik dat er natuurlijk meer gebeurt dan 
alleen de zondagse eredienst. Als je meer te weten 
wilt komen hoe zo’n kerkgebouw reilt en zeilt is 
dit wel een goede leerschool. Je moet van allerlei 
markten thuis zijn en dat vind ik erg leerzaam. In 
een kerkgebouw spelen een hoop zaken waar je als 
kerkganger niet altijd op let of hoeft te letten. Naast 
de zaken die je ook in de meeste woningen aantreft 
zoals gas-, water- en elektra-aansluitingen en het 
verwarmingssysteem heeft de kerk een ventilatiesys-
teem, alarmsysteem, noodverlichting en brandblus-
voorzieningen. Hiervoor is regelmatig professioneel 
(en vaak verplicht) onderhoud nodig om de kerk te 
kunnen laten functioneren als gebouw. Kleine klus-
jes worden zoveel als mogelijk zelf gedaan, al dan 
niet met hulp van andere gemeenteleden. 
De kerkzaal en de bijzalen worden buiten onszelf 
ook door diverse anderen gebruikt, zowel op zon-

dag als op de overige dagen van de week. De kerk- 
beheerder houdt dit zo goed mogelijk bij om te  
vermijden dat er groepen van dezelfde zaal  
gebruik willen maken en dat je in de winter in een niet  
verwarmde ruimte zit.
Zoals voor zoveel taken en functies in de kerk doet 
de kerkbeheerder het werk vrijwillig. Om alles goed 
te laten draaien en schoon te houden is er veel 
teamwerk nodig en dat spreekt me ook erg aan. 
In deze kerk is veel ervaring aanwezig waardoor je 
goed gebruik kunt maken van elkaars sterke punten. 
Vele handen maken licht werk, ook hier geldt dat.
De komende maanden zullen voor het kerkgebouw 
in het teken gaan staan van werkzaamheden in het 
kader van groot onderhoud, het maken van een 
nieuwe keuken en wijziging van functie van ruimten. 
Voordat deze werkzaamheden gaan beginnen zal er 
ook nog het nodige moeten gebeuren om dat werk 
mogelijk te maken. Er zal onder andere het een en 
ander moeten worden opgeruimd en weggedaan 
om ruimte te maken.

Vincent Valstar
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Eind 2022 nam ik deel aan een gespreksgroep 
‘Zin in de ouderdom’ onder leiding van ds. 
Wil van Egmond. De groep bestond uit twaalf  
personen (drie mannen en negen vrouwen).

Diverse onderwerpen waren door Wil voorbe-
reid: levensverhaal, levensgeheim, verwondering, 
dankbaarheid, eigenheid en innerlijke vrijheid en  
vele andere met verwijzingen naar gedeeltes uit 
de Bijbel. Uitgebreid werd hierover met elkaar 
nagedacht en gediscussieerd. Zo merk je dat  
geloofsbeleving ook sterk afhankelijk is van hoe 
je bent opgevoed en wat je levenservaringen zijn. 

Zin in de ouderdom 

Lutherwandeling Etappe 1
Van Wittenberg naar Kemberg

D
e
 P

e
n

B
e
z
in

n
in

g
 e

n
 G

ro
e
i

Kortom: is je rugzakje groot of klein, wat heeft 
men meegemaakt en hoe daarmee verder. Emotie, 
ratio en gevoel.

Mijn eerste beleving in herinnering was de zon-
dagsschool. Men las een gedeelte uit de Bijbel en 
daar werd over gesproken. We leerden de psal-
men of andere liederen en zongen die ook. Elke 
zondagmiddag totdat je 12 jaar was. Dan nam 
je als groep afscheid in een ochtenddienst met 
het zingen boven bij het prachtige orgel met een  
ingestudeerd lied: ‘Neem mijn leven laat het Heer 
toegewijd zijn aan Uw eer’. 

Geweldig! Het blijft je je hele leven bij.

We kwamen tijd tekort en er werd zelfs een extra 
ochtend gepland. Iedereen - en ik dus ook - vond 
het een zinvolle bijeenkomst.
Met dank aan Wil namen we afscheid van elkaar.

Corrie van Vugt

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. 
Een serie met belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en  
beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van 
Luther in 1510 met Rome als einddoel.

In het eerste jaar (2021) liepen wij van Wittenberg (de witte berg boven de 
Elbe) naar Rötha in het zuiden van Leipzig. Wij hadden daarvoor zes dagen 
met gemiddeld 20 km per dag (dus in het geheel 120 km) ingepland – met 
de hele bagage van zo’n 7 kg.
Na een kort bezoek bij Martin Luther in het Augustijnerklooster in Wittenberg 
ging het via de zuidelijke stadspoort (Elbtor) eerst over de Elbe, vervolgens 
door enkele kleine dorpjes en dan door het vlakke land naar Kemberg toe. 
Aldaar kruisten zich onze wegen met die van Luther. Want hij is waarschijn-
lijk direct langs de oude weg (ca. 16 km) gegaan, waar vandaag de dag 
de moderne Bundesstraße 2 loopt, terwijl wij prefereerden om op mooie  
wandelpaden door het landschap te lopen (20 km).
Kemberg was ten tijde van Luther een stad van mensen die grotendeels als 
boeren in de omgeving  hun grond hadden. De stadskerk van Kemberg was 
vrij recent gebouwd (1290-1340), dus slechts 170 jaar voordat Luther daar 
doorheen kwam op zijn weg naar Rome.

Luther is ook op latere leeftijd, toen hij hoogleraar en predikant in Wittenberg 
was, meerdere keren in Kemberg geweest. Zo vertelt Luther (WA.TR 3, 3722; 
2-2-1538) dat hij samen met een collega uit Wittenberg, de jurist Hieronymus 
Schurff, op 1 november 1517 in Kemberg over de aflaathandel had gespro-
ken: “God heeft ons wonderbaarlijk gered uit de geschillen, mij echter ook 
buiten mijn weten daarin ingevoerd, meer dan 20 jaar geleden.
Hoe teer was het aan het begin toen wij in het jaar 1517 na Allerheiligen  
[1 november] naar Kemberg kwamen. En toen ik me voorgenomen had tegen 
de grove, openbare misvatting van de aflaat te schrijven, heeft D. Hieronymus 
Schurff weersproken: ‘Wilt U tegen de paus schrijven? Wat wilt U doen? Men 
zal het niet tolereren!’ Daarop zei ik: ‘Hoe dan, als ze het moeten verdra-
gen?’” Zeker elf keer heeft Luther in Kemberg gepreekt.

Bijzondere aandacht verdient Kemberg, omdat hier Bartholomäus Bernhardi 
(1487–1551) sinds 1518 provoost (toezichthouder) is geweest, een oude me-
deleerling van Luther uit Eisenach, vervolgens (1509) ook Augustijnermonnik 
in Wittenberg en een trouwe ondersteuner van Luthers positie.
Bernhardi heeft in Kemberg van begin af aan voor de reformatie van de 
kerk gewerkt, vooral door in mei 1521 als een van de eerste predikanten  

überhaupt te gaan trouwen. Luther schreef daarover tegen Melancht-
hon (WA.Br 2, Nr. 413; 26-5-1521): “De nieuwe echtgenoot is bewonde-
rens-waard, omdat hij voor niets bang is en zich zo gehaast heeft in deze 
onrustige tijden.” Zo is Kemberg voor ons ook een plek ter herinnering aan 
onze voorouders geweest die noch keizer noch paus vreesden als het erom 
ging voor de waarheid in te staan.

Toen Luther op 18 februari 1546 in Eisleben overleden was, werd zijn grafkist 
in de nacht van 20 tot 21 februari hier in de stadskerk bijgezet en de burgers 
van Kemberg hielden voor hem een dodenwake.

Om te overnachten gingen wij echter nog een stuk verder, de natuur in naar 
Lubast, het begin van de Dübener Heide.
Het werd toch een lange dag en al mijn ongeoefende lichaamsdelen vroegen 
alleen nog: niet bewegen, rusten! Luther was op dezelfde dag waarschijnlijk 
nog 20 km verder naar (Bad) Düben gelopen.

prof. dr. Markus Matthias
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UITNODIGING 
DE MAALTIJD

VAN HARTE WELKOM

Momenten met Hart, Ziel en Handen
Gebroken en beter gemaakt

Misschien heb je in een film wel eens een  
Japanse theeceremonie gezien, of er zelfs 
wel eens een meegemaakt: een sereen  
moment van aandacht voor de thee, de  
ontmoeting en het ritueel. De basis ervan 
zijn vier uitgangspunten, die bekend staan 
als ‘wa’ (harmonie in de omgang), ‘kei’ (eerbied 
voor elkaar en de voorwerpen), ‘sei’ (zuiver-
heid) en ‘jaku’ (kalmte). Het ritueel vormt 
een bron van rust om de hectiek van alledag 
even achter je te laten en het beste in elkaar 
naar boven te halen.

In het gesprek dat volgt, is er wederzijdse interes-
se en klinkt er dankbaarheid door. De gasten zijn  
attent, houden rekening met elkaar en zijn elkaar 
behulpzaam. Er brandt vuur, het water kookt, de 
stenen kommen staan klaar, de lucht is vol van de 
geurige thee. Alle elementen, het hele leven, alles 
komt even op één moment samen; een moment dat 
buiten de tijd lijkt te staan, een rustpunt in de tijd.

Beth Kempton schrijft hier in haar handzame 
boekje ‘Wabi Sabi. De Japanse wijsheid voor een 
perfect imperfect leven’ over. Er zijn vast rituelen 
in je leven, waar je zoiets ook vorm geeft, op een 

manier die bij jou past. Momenten van omgaan 
met elkaar, waarin deze principes helpen om  
elkaar met nog meer aandacht te ontmoeten,  
zoals bijvoorbeeld in de Ramadan en met Kerst.

En als je hierover nadenkt, wordt ook duidelijk 
hoe belangrijk het is om je huis fijn in te richten. 
Volgens de Japanse tradities van wabi sabi is het 
belangrijk dat er ruimte is in huis en oog voor 
schoonheid, zodat de kleine mooie dingen kunnen 
stralen: een bloem in een vaas, een schilderij, een 
groot uitgeschreven gedicht. En daarbij hoeven 
de dingen die we willen laten opvallen, niet mooi 
en nieuw te zijn, maar liever ouder en doorleefd, 
of beter nog: gerepareerd. Zoals een kintsugi kom 
of kopje, waarbij de scherven met goudlijm aan 

elkaar zijn geplakt. Want wij zijn ook mensen met 
krassen en schrammen, littekens en wonden. En 
we worden als mensen juist mooier en beter door 
hier mee te leren omgaan. Beth Kempton schrijft: 

‘De angst voor mislukking is een van de grootste 
hindernissen die mensen tegenhoudt om te doen 
wat ze graag zouden willen doen. Hierbij kun-
nen we wat leren van een van de belangrijkste 
lessen van wabi sabi. Wabi sabi is een intuïtieve 
reactie op schoonheid die de ware aard van het 
leven weerspiegelt. Het kan een reactie zijn op de 
schoonheid van je creativiteit, die van diep van-
binnen bij jou vandaan is gekomen. Dit betekent 
dat je creativiteit gedeeld moet worden voordat 
de schoonheid ervan echt kan worden gezien. Dus 
voor iedereen die zijn of haar creatieve uitingen 
verstopt uit angst voor mislukking: we hebben het 
niet helemaal begrepen. De ware schoonheid zit 
niet in het bereiken van een soort perfectie, maar 
juist in het delen van je creatie met anderen.’  
(p. 148-149)

Feike Weeda,
docent levensbeschouwing en 

voorganger in de Kapel Eindhoven

Voor een thema-avond van de Protestantse Gemeente Eindhoven, 
op dinsdag 21 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4.

Drie vertegenwoordigers van drie godsdiensten spreken over de centrale vraag: 
Wat is de betekenis van de maaltijd / samen eten in jouw geloof?
De sprekers:
•  Christendom: de Koptisch Orthodoxe kerk, vader Youssef
•  Islam: de Fatih moskee, imam Hikmet
•  Hindoeïsme: pandit Vinay Narain

Onze bedoeling met deze avond is om mensen kennis te laten maken met wat de maaltijd / samen eten betekent in de verschillende religies en om 
mensen van verschillende geloven met elkaar in gesprek te brengen. 

We nodigen voor deze thema-avond uiteraard mensen uit onze kerken uit, maar we willen het ook aankondigen in de plaatselijke kranten. Wij zouden 
het fijn vinden als er vanuit elke geloofsgemeenschap naast de spreker telkens tien gelovigen aanwezig zijn.
Verantwoordelijk voor deze avond zijn, vanuit de Protestantse kerk Eindhoven, de volgende voorgangers:
Ds. Werner Gugler, w.gugler@filternet.nl
Ds. Kirsten Wuijster, k.wuijster@gmail.com
Ds. Tjalling Huisman, tjhuisman27@gmail.com  / 06 1569 5919
x
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Ook Genesis 1 is (uiteraard) niet historisch 
in onze betekenis. Maar... wel interessant, 
dit verhaal ploft om zo te zeggen in onze  
brievenbus in de zesde eeuw voor Christus.

In het Hebreeuws! Is God nu helemaal gek  
geworden? Hij brengt een verhaal van heil voor 
alle mensen via dit taaltje van niks, dit volkje van 
niks, met een geschiedenisje van niks en met een 
landje van niks, als boodschap voor iedereen? Ik 
zei altijd al, als God werkzaam was geweest bij 
de communicatieafdeling van Philips, was Hij er 
onmiddellijk uitgevlogen, zoveel is wel duidelijk.

Nu zijn er twee mogelijkheden: God is inderdaad 
gek, dan houden we er meteen mee op ons in Zijn 
Woord te verdiepen. Of Hij heeft een hele diepe 
bedoeling met Zijn handelswijze en dan moe-
ten we de bedoeling accepteren en volgen. Dat  
betekent bijvoorbeeld, dat we accepteren, dat de 
Hebreeuwse Bijbel niet voor ons was geschreven 
en dus ook niet direct aan ons gericht, maar aan 
Israël. De anderen, wij heidenen dus (want de  

Bijbel kent maar twee types, Jood en Goi, Jood en 
niet-Jood, Jood en heiden) zijn allereerst meele-
zers over hun (Joodse?) schouders. Het is dus van 
a tot z geen algemeen verhaal, maar een van a tot 
z bijzonder verhaal. En we worden tegengewerkt 
om dit bijzondere verhaal bijzonder te houden 
door ongeveer de gehele christelijke wereld. En 
niet in de laatste plaats de Bijbelvertalers.
Die doen al decennia lang hun best om de duizenden 
jaren die tussen de lezer nu en de hoorder van 
toen liggen, weg te werken en te ontkennen. Ze 
vertalen eigenlijk niet, maar parafraseren meer. 
Ik bedoel daarmee, toen ik zelf op de middelbare 
school zat kreeg je wel eens een gedicht voorge-
schoteld en dan moest je “zeggen in eigen woor-
den wat de dichter bedoeld had.” Nou waren we 
op die leeftijd flink eigenwijs, maar zo arrogant 
dat we van wat wij dan opschreven zouden zeg-
gen 'dat is het gedicht'; nee zo ver zouden we 
nooit gaan. Maar de meeste Bijbelvertalers doen 
precies dàt. Ze zeggen in eigen woorden wat ze 
denken dat de Bijbelschrijvers hebben bedoeld. 
Alleen de onmiddellijke context vinden ze belang-
rijk. Als je veel geluk hebt bekijken ze een half 
of heel hoofdstuk, alvorens te beslissen over een 
woord. Maar waartoe ze zeker niet bereid zijn 
is dezelfde woorden zoveel mogelijk hetzelfde 
weergeven, ook al schreeuwt de Bijbel daar zelf 
om. Ik zal daar nog voorbeelden van geven.
Maar waar ik zeker van ben, namelijk dat de 
Bijbelwoorden het enige is dat we hebben als 
reformatorische kerken (sola scriptura, alleen de 
Schrift!), dat we daar maar zelden zuinig op zijn. 
Ik heb er als predikant altijd op gegokt dat echt 
reformatorisch is, was en zal zijn je buigen voor 
Gods Woord. Dus als ik kon aantonen, dat de  
Bijbel over heel iets anders gaat dan de klassieke 
leer het zei, dat de kerkmensen dan gemiddeld 
zouden reageren met “Jammer, maar als dat er 
staat moet ik me daar naar richten”. Nou, na 
meer dan vijfenveertig jaar, kan ik wel verklap-
pen dat het aantal echte gereformeerden in 

deze zin, uiterst gering is! De meesten denken al 
lang te weten waarover de Bijbel gaat: het oude  
testament is een beetje een antiek boek, met veel 
geweld erin, maar gelukkig is het nieuwe testa-
ment er ook nog, met een God van liefde, die zijn 
zoon aan het kruis liet nagelen, omdat wij van die 
zondaars waren. En als je dat nu maar gelooft en 
niet te veel rottigheid uithaalt, kom je na je dood 
wel in de hemel.
Als ik nu zeg, dat het meeste hiervan totaal niet 
Bijbels is, wordt de gemiddelde lezer niet blij. Ik 
bedoel dan niet, dat ik dat allemaal niet meer kan 
geloven. Ik bedoel positief, dat na grondige lezing 
van de Schrift, ik niet geloof dat de klassieke ver-
zoeningsleer Bijbels is. Ook is de hemel nergens 
in de Bijbel de plaats waar de doden heengaan. 
Als ik dat opschrijf wordt de doorsnee lezer al-
weer niet blij. Vraag het anders maar aan je eigen 
dominee, heb je meteen een lakmoesproef of hij/
zij wel Bijbels is. Waar gaat in de Bijbel een dode 
naar de hemel? Antwoord: nergens. De beweging 
is vrijwel altijd vanuit de hemel naar de aarde 
(honderden keren). Slechts tweemaal is er een 
hemelvaart in de Bijbel: Elia (2 Koningen 2) en 
Jezus. Beiden waren niet (meer) dood. Van beiden 
geldt dat de betekenis van die verhalen dezelfde 
is: dat de profetische boodschap vanuit de hemel 
kwam en nooit zal sterven. Wat het in elk geval 
niet betekent, dat hier een toekomstige verblijf-
plaats voor de doden wordt aangeduid met het 
woord hemel. Want de hemel is ergens anders 
voor nodig in de Schrift. Het is allereerst het dak 
boven je hoofd (Genesis 1:6) en verder de plaats 
waar de Here God troont (niet woont!) als Hij op 
aarde handelt.
Dit is maar een voorbeeld van wat er allemaal 
fout kan gaan. Zoals ik nog wil laten zien zit de 
inhoud van de Bijbel in de woorden, niet erachter, 
niet erboven, niet eronder, nee, erin.

Wim de Leeuw
wimdeleeuw42@gmail.com

Bijbels Bijbellezen 6: Voor we verder kunnen nog iets 

Eindelijk, na 22 jaar
Nathan en zijn moeder hebben in 2019 een  
aanvraag ingediend bij de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND). Zij hebben een beroep gedaan 
op het Kinderpardon. De familie woont al ruim 22 
jaar in Nederland. Nathan is op zijn tweede naar  
Nederland gekomen en heeft sindsdien in Neder-
land gewoond. Hij is in Nederland naar school ge-
gaan en heeft in Nederland zijn vrienden. Toch was 
de IND van mening dat Nathan en zijn moeder niet 
in aanmerking kwamen voor het Kinderpardon. 

De Raad van State dacht daar anders over en 
heeft op 17 augustus 2022 het hoger beroep van 

Nathan gegrond verklaard. Dat betekende dat 
de zaak terugging naar de IND. Zij moesten een 
nieuwe beslissing nemen in de zaak van Nathan. 
Om een goede beslissing te nemen heeft de IND 
Nathan en zijn moeder uitgenodigd voor een  
gehoor. Er werden veel vragen gesteld. ‘Waar  
wonen jullie? Ga je naar school? Hoe betalen  
jullie de huur? Enz.' In januari 2023 heeft de IND 
een nieuwe beslissing genomen. De hoofdpersoon, 
Nathan, en zijn moeder krijgen op grond van de 
'Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinde-
ren' een verblijfsvergunning voor de duur van vijf 
jaar! 

Nathan en zijn moeder zijn onwijs blij. Na ruim 
22 jaar van onzekerheid komt dit als onbeschrij-
felijk binnen. Nathan heeft zijn mbo-opleiding 
bijna afgerond en mag nu officieel een diploma 
in ontvangst nemen. Hij gaat zich inschrijven voor 
de hbo-opleiding ‘social studies’. Uiteraard hoopt 
VidK dat Nathan als stagiair terugkomt bij VidK. 
In ieder geval wenst VidK het gezin alle goeds toe. 

Manon Brouwers, 
Vluchtelingen in de Knel 
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Aan Tafel

In stilte gaat open wat gesloten is
bied voor de ouderdom bedoelt, vraag ik het dan 
maar gelijk: Wat bedoel je met ‘respect’? 

Stilte… Ze doen er alle vijf het zwijgen toe.
En dan alle vijf tegelijk door elkaar heen, dat die 
****** zus of zo doet en dat gaat gepaard met 
de nodige krachttermen, dat ‘Ze’ lelijke dingen 
zeggen over hen, tegen hen en tegen anderen.
‘Niet allemaal tegelijk. Hoe zou je het vinden als 
er zo over jou wordt gepraat?’ ‘Laten we eerlijk 
zijn, zo willen wij ook niet behandeld worden. 

Het jaarthema is Aan Tafel en dan gaat het in de kerk al gauw 
over de Maaltijd van de Heer. Als gemeente kunnen we echter 
op veel meer momenten en manieren samen eten. 

In de Johanneskerk is het al vele jaren een goede gewoonte om de laatste 
vrijdag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden en december) in de 
kerk met elkaar een maaltijd te gebruiken. Iedereen is van harte welkom. 
Ruim van tevoren worden de tafels gedekt. Het bestek is niet van zilver, en 
zelfs past het niet altijd bij elkaar, maar dat doet niets af aan het warme 
gevoel van samen eten!

‘Het bestek is niet van zilver’

Een aantal vrijwilligers kookt bij toerbeurt een complete warme maaltijd.
Het is sinds de verbouwing mogelijk om in de kerk te koken, maar dat doet niet 
iedereen. Het is voor sommigen handiger de pannen van de kerk mee naar huis 
te nemen en daar al zo veel mogelijk klaar te maken. Het wordt dan heet aange-
leverd, op de warmhoud-platen gezet en klokslag 18.00 uur gaan we beginnen. 
Een mooi agape-lied wordt gezongen, waarna de koks worden uitgenodigd te 
vertellen wat er die avond op het menu staat. Er is altijd variatie dus voor elk wat 
wils. Iedereen loopt naar voren met het bord en daar wordt het eten opgeschept. 
Wie moeilijk ter been is geeft dit aan en dan zorgt iemand ervoor dat zijn of haar 
keuze van het gerecht op het goede bordje belandt.

De meeste gasten zijn ouderen en alleengaanden. Dit is natuurlijk ook eigenlijk 
de opzet van deze avonden, want wat is er fijner dan met anderen aan tafel te 
gaan en daar met elkaar in gesprek te zijn. Je deelt niet alleen eten, maar ook 
de dingen die je bezighouden. Wat is er natuurlijker dan rustig tijdens het eten 

‘Je deelt niet alleen eten,  
maar ook dingen die je bezighouden’

een onderwerp aan te snijden waar je vol van bent; in kleine kring misschien 
je gezondheid of iets in het gezin of familie. Maar ook het nieuws uit stad en 
wereld kan ter tafel komen. Of iets leuks dat iemand heeft meegemaakt.

Zo vorm je je mening, deel je argumenten, luister je naar wat anderen bezig-
houdt en alles in een veilige groep.

Zomaar een momentje binnen de Woenselse Poort.

In stilte gaat open wat gesloten is, dat kan soms 
in een groepsgesprek tijdens een zogenaamd blok 
‘zingeving’. Zingeving is een vrijwillig moment 
naast de verplichte onderdelen van het behan-
delingstraject. Bij zingeving kan het gaan over 
de dingen van het leven, over de zogenaamde   
‘trage‘ vragen. Vragen, die je je hele leven bijblij-
ven zonder dat je ze opgelost krijgt, over waarden 
die je belangrijk vindt, over wat je motiveert om 

Bepaald niet onbelangrijk zijn ook de mensen die zich bekommeren om de 
afwas. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Er is ook een predikant die een bijdrage levert, waarover je kunt praten en 
nadenken. Een verhaal met een dubbele bodem, een stukje uit de Bijbel of 
een mooi gedicht. Het kan allemaal.
Door de jaren heen is er natuurlijk een groep ontstaan die altijd aanwezig is. 
Deze mensen geven zich altijd op en als we ze niet zien worden ze gebeld. 
Je weet natuurlijk niet of er iets aan de hand is, ziekte of verdriet. Dit is ook 
omzien naar elkaar en zo laten we de mensen weten dat ze gezien worden 
en bij afwezigheid gemist! 
Het is dus zeker een activiteit die onder de aandacht gebracht mag worden 
in het themajaar over Aan Tafel. Samen aan tafel ga je in allerlei vormen en 
dat maakt het zo belangrijk.
                                                            

Hannie Meijer en  
Rini van Willegen

                                                                

de behandeling vol te houden enz. 
Om te zorgen dat zo’n gesprek goed kan verlopen 
maken we van tevoren een paar afspraken.
Een van de afspraken die we maken is voor de 
meesten vanzelfsprekend, maar niet altijd haal-
baar. ‘We laten elkaar uitpraten. Als een ander 
iets zegt, ben jij stil’.  

Iemand in de groep zegt dat hij steeds als een 
klein kind bejegend wordt en dat hij respect  
verlangt. Omdat ik dan vermoed dat hij niet eer-

Rondom de kerken
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Open Huis Sint Cathrien
in de Stadskerk, Begijnenhof 2
di, do, vr 10.30 - 16.30 uur en wo 10.30 - 13.30 uur
(12.15 - 12.45 meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124
IBAN NL75TRIO0198481446
www.openhuiscathrien.nl

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl
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Een bijzondere mix
Hoe snel gaat de tijd. We zijn al ruim twee 
maanden in het nieuwe jaar. Een jaar dat  
begon met een hele natte, koude maand  
januari. Dan is het leven op straat geen pret-
je. Onze gasten kwamen vaak verkleumd en 
nat in huis. Dan is het fijn dat de kachel aan 
staat en de koffie klaar staat. Even bijkomen.

We zien dat ook terug in het aantal gasten per 
dag, dat ligt tussen de 50-70 op een middag. 
Dat betekent heel wat kopjes koffie/thee, stapels  
boterhammen en heel wat warme maaltijden. 
Gelukkig kunnen we bijna iedere dag een warme 
maaltijd serveren. Op zondag zijn er per toerbeurt 
een zestal kerken die schalen met eten brengen 
die door meerdere gemeenteleden zijn gekookt. 
Op maandag is er soep met brood. Sinds kort 
krijgen we op woensdag van een organisatie 
maaltijden. We zijn blij met deze ondersteuning. 
Op dinsdag en donderdag koken onze eigen 
kookvrijwilligers. Petje af voor deze vrijwilligers. 
Want kook maar eens voor 70 mensen macaroni 
of stamppot! Ik zie in de keuken die pannen wel 
eens op het fornuis staan. Dat zijn niet de panne-
tjes die bij u en mij op het fornuis staan. En stamp 
maar eens kilo’s aardappelen voor de boerenkool-

stamppot. Daar wordt een hele flinke stamper 
voor gebruikt. En al die lekkere stamppot/maca-
roni wordt uitgedeeld door onze vrijwilligers in de 
huiskamer. Schaal na schaal wordt leeggeschept. 
Wat zouden we toch zijn zonder onze vrijwilligers.
Om het jaar op een gezellige manier te beginnen 
was er op zaterdag 14 januari een “high tea” 
voor onze vrijwilligers in huis. We hebben elkaar 
ontmoet onder het genot van thee met heerlijke 
scones, sandwiches en ander lekkers. Een ge-
slaagde middag. En het leuke van zo’n middag is 
dat jong en oud gezellig met elkaar aan het klet-
sen is. Want het is een prachtige mix om zo maar 
eens te zeggen: ‘oud’ qua leeftijd of ervaring (al 
jaren vrijwilliger), ‘jong’ qua leeftijd of ervaring 

(net begonnen). Zo leer je elkaar op een andere 
manier kennen. En was dit ook voor onze nieuwe 
coördinator, Nancy Ornek, een mooie gelegen-
heid om met veel mensen nader kennis te maken. 
Want we zijn heel blij dat we deze vacature heb-
ben kunnen invullen. Sinds begin december werkt 
Nancy als coördinator. Zij vormt samen met de 
huiskamermedewerkers Miriam, Miekje en Gilles, 
het team. Ook dit team is een mooie mix van jong 
en oud. En in februari en de rest van het jaar, gaat 
het werk in de huis gewoon door. Iedere dag is er 
een team van medewerkers en vrijwilligers (ook 
een mix) die de mix van daklozen, thuislozen en 
mensen uit Midden- en Oost-Europa ontvangen 
in de huiskamer. Iedere dag is het weer een bij-
zondere dag, geen dag is hetzelfde. Maar de basis 
blijft wel hetzelfde: er zijn voor de mensen. 

Jeannet Venekamp
Relatiebeheer 

PS we zijn dringend op zoek naar 2 bestuurs- 
leden: voor het beheer van het gebouw en voor de 
fondsenwerving. Maar ook vrijwilligers voor in de 
huiskamer zijn van harte welkom. 

Dat vind ik niet respectvol’. Is een antwoord waar  
iedereen zich in kan vinden. En dan gaat het ver-
der ‘Maar zij (die anderen dus, en nu personeel) 
doen alsof ik een kind ben. Ik ben geen kind meer; 
ik ben een volwassen man en dan komt zo’n ding 
van twintig mij vertellen hoe het zit. Ik ben 66! 
Dat ik kan kiezen tussen de groene of de blauwe 
jas. Ik ben niet achterlijk. Dat heb ik heus wel 
door. Ik heb niks te kiezen hier’.

‘Helende vertelkunst van 
Jezus geleerd’

Laat ik het oplossen met een verhaal. ‘Genezen-
de vertelkunst’ noemen ze dat, heb ik bij Jezus  

afgekeken. En daar hoort schelden of roddelen 
toch echt niet bij. Twee verhalen over wat schel-
den doet en roddelen. Over het schelden: iedere 
keer als een vader zijn zoon iemand hoort uit-
schelden moet hij een spijker in de schutting slaan 
tot hij zelfbeheersing heeft geleerd en als hij zich  
inhoudt mag hij er als beloning een uit halen. Als 
ze er allemaal uit zijn zegt hij tegen zijn zoon: kijk 
dat doen scheldwoorden met je. Ze laten altijd 
een wond na. En in een mooi verhaal over roddelen 
moet iemand van de rabbijn als boetedoening bij 
iedereen waarvan hij kwaad gesproken heeft een 
veer voor de deur leggen. En als hij dat gedaan 
heeft moet hij die veren de dag erna weer verza-
melen. Hij ontdekt dat dit niet kan. Dat was pre-
cies de boodschap van de rabbijn. En toen werd 

het wel even stil. Ook in de groep. Eventjes dan. 
Het kabbelt wat door. Tegen het einde van het 
gesprek komt nog een onverwachte klapper: ‘Mij 
vertellen 'Ze' nooit wat. En anderen wel. Ze ne-
geren me gewoon. Vind jij het gek dat ik achter-
dochtig ben. Kunnen we het daar over hebben?’  
Ik zie de blik in zijn ogen en voel me onzeker. Een 
verkeerd woord en … Stilte… ( 5x)… In die stilte 
denken allen er het hunne van en ik ook. Ik denk 
in mijn hoofd, beleef mijn buik en voel mijn hart. 
Hoe los ik dit nu op? Zullen we het dan de volgende 
keer hebben over wantrouwen en vertrouwen? 

Wat denkt de lezer? 
Berend Veldhorst, 
GGZE Grote Beek
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JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong T 2424870

VIERINGEN
Woensdag 1 maart
In de Veertigdagentijd zullen er vespers zijn op de 
woensdagavond. We volgen het leesrooster van de 
veertigdagentijdkalender die door de PKN is uitge-
geven. Het thema voor de vastentijd is: ‘Uit liefde 
voor jou. Ontvangen en delen’.
Het avondgebed begint om 19.30 uur en wordt  
gehouden in de Johanneskerk.

Zondag 5 maart
Vandaag is het de tweede zondag van de Veer-
tigdagentijd, Reminiscere, gedenk. De woorden 
uit Psalm 25, ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer’, 
vragen om de barmhartigheid en liefde van God. 
We lezen Exodus 24: 12 - 18 en Mattheus 17: 1 - 9. 
De Cantorij zingt met en voor de gemeente, en we 
vieren de Maaltijd van de Heer.

Woensdag 8 maart
Avondgebed om 19.30 uur in de Johanneskerk.

Zondag 12 maart
De derde zondag in de Veertigdagentijd, Oculi, 
ogen. Ontleend aan Psalm 25: ‘Ik houd mijn oog 
gericht op de Heer’. De psalm is een gebed om hulp 
en redding. We lezen Exodus 17: 1 - 7 en Johannes 
4: 5 - 26.

Woensdag 15 maart
Avondgebed om 19.30 uur in de Johanneskerk.

Zondag 19 maart
De vierde zondag van de Veertigdagentijd heet 
zondag Laetare, verheug u. Deze zondag heet ook 
wel de halfvasten, daarom is de liturgische kleur 
roze: het paars van de vastentijd wordt opgelicht 
door het witte licht van Pasen. De viering wordt vol 
vreugde en levendigheid, want het is met en voor 
de kinderen voorbereid.

Woensdag 22 maart
Avondgebed om 19.30 uur in de Johanneskerk.

Zondag 26 maart
De vijfde zondag van de Veertigdagentijd heet  
Judica. De naam is ontleend aan Psalm 43, waarin 
de dichter roept: ‘Doe mij recht!’ De lezingen voor 
deze zondag zijn (een deel uit) Ezechiël 37: 1-14 en 
Johannes 11: 1- 44.

Woensdag 29 maart
Avondgebed om 19.30 uur in de Johanneskerk.

VANUIT DE GEMEENTE

Gespreksgroep Rafaël
Op woensdag 8 maart komt de gespreksgroep Ra-
faël weer samen, om 20.00 uur in de Johanneskerk. 
Deze groep is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 
achttien - tot ongeveer dertig jaar. We bespreken 
elke keer een ander onderwerp. Soms over gelo-
ven, soms een maatschappelijk onderwerp. En we 
wisselen veel uit, over wat ons bezighoudt. Je bent 
van harte welkom om mee te doen! Om je aan te 
melden, of voor meer informatie, kan je mailen met 
Kirsten Wuijster: k.wuijster@gmail.com. Hopelijk 
zien we elkaar dan!

Wie ons zijn voorgegaan
Op 15 januari is er een einde gekomen aan het  
leven van Geertje Anna Maria Verschueren - Vos. In 
de afscheidsdienst lazen we Psalm 23, waarin zo 
mooi wordt beschreven hoe God als herder voor 
ons mensen zorgt. Ook als het leven veel en zwaar 
is – het dal van duisternis.
Gerrie heeft in haar leven veel vreugde en geluk 
ervaren, maar ook echt moeilijke tijden meege-
maakt. Ze was negen toen Eindhoven voor de 
eerste keer werd gebombardeerd: het Sinterklaas-
bombardement. En op 19 september 1945 nog een 
keer – toen door de Duitsers. De bombardementen 
waren een angstige gebeurtenis voor Gerrie, die 
hun sporen hebben nagelaten. Ze sprak dan ook 
liever niet over die tijd en zocht liever gezelligheid 
met de mensen om zich heen. 
Want Gerrie leefde voor mensen. Zij voelde zich 
geliefd en gedragen en die liefde deelde ze ook 
weer ruimhartig uit, aan haar man, aan haar doch-
ters, familie, vriendinnen, kleinkinderen. Ze ontving 
graag mensen thuis, praatte graag, maar ze was 
ook echt van het aanpakken. Een leeg aanrecht, 
een opgeruimd huis. Tot op het laatst – toen het 
eigenlijk al niet meer ging – stond ze toch nog  
onkruid te wieden in de tuin. En zelfs in het ver-
pleeghuis maakte ze zich nog zorgen of het bezoek 
wel koffie of thee had gekregen. 
Want hoe ziek ze ook was, Gerrie vond telkens 
weer de kracht om het leven weer op te pakken, 
om de groene weiden weer te vinden, en de wate-
ren van rust. Zelfs naar het einde toe liet ze haar  
innerlijke kracht zien: als ze bezoek kreeg, leef-
de ze ervoor op. Ze gaf meer van zichzelf dan ze  
eigenlijk nog aan kracht over had. Want als het  
bezoek weer weg was, was ze op.
De begrafenis was bijzonder. Het sneeuwde 
die dag, en begraafplaats De Oude Toren was  
bedekt met een dikke laag sneeuw – het was er stil  
geworden. En terwijl we bij het graf afscheid  
namen, kwam de sneeuw op ons neer, als witte 
zegen op een rijk leven. 

Kirsten Wuijster

Oproep Samenbezorgers in Woensel
Beste mensen. Johan de Jong heeft er vele 
jaren voor gezorgd dat ons kerkblad SAMEN 
van de drukker naar 8 adressen in Woensel 
gebracht werd. Vanaf die adressen worden ze 
weer bezorgd naar alle secties en uiteindelijk 
bij de mensen in de brievenbus. 
Omdat Johan er nu mee stopt, zoeken wij 
mensen die zijn taak over willen nemen. 
Twee mensen zou mooi zijn want dan kunnen 
ze elkaar vervangen. Als ze om de beurt de  
bezorging doen is het een klusje van 5 à 6 
keer per jaar.
Wil je meewerken? Neem dan contact op met: 
Sjaak Nauta (nauta.sjaak@gmail.com of 
0620837623)

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26    T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar       T 06-19036008

Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd is begonnen.
Het is altijd een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar, 
en het kan ook een speciale tijd zijn in je eigen 
leven. Een tijd waarin je bewuster leeft, misschien 
doordat je iets anders doet dan anders. Minder 
naar je schermpje kijken, meer contact leggen 
met anderen, bewuster eten of bewust minder 
eten, meer alert zijn op wat je zelf verlangt en op 
wat anderen verlangen. Vasten heet dat. 
Het betekent niet meer automatisch zoals ooit: 
minder eten of minder lekker eten of helemaal 
niet eten. Het kan vele vormen aannemen. 
Ik wens jullie een goed vervolg van deze Veer-
tigdagentijd!

VIERINGEN

Vespervieringen
In de Veertigdagentijd is er elke zondagavond om 
19.00 uur een versperviering in de Ontmoetings-
kerk. De eerste vesper is op zondag 26 februari en 
daarna elke zondag tot en met Palmpasen.

Zondag 5 maart, tweede zondag Veertigda-
gentijd
Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer in een 
dienst voor jong en oud die samen met de kinder-
dienst wordt voorbereid. De kinderen hebben de 
afgelopen maand uitleg gekregen over de beteke-
nis van het delen van brood en druivensap. Van-
daag delen zij mee met de rest van de gemeente. 
De cantorij zal vandaag zingen onder leiding van 
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Marja Bottenberg. Sonja Trapman en Erik Boers 
zullen samen een lied zingen en spelen.

Zondag 12 maart, derde zondag Veertigda-
gentijd
Hopelijk gaat het lukken, een dienst door de 
Jeugdkerk. Ik verheug mij er op!

Zondag 19 maart, vierde zondag Veertigda-
gentijd
Anneke Nieuwenhuizen is weer in ons midden als 
voorganger, zij is onlangs gestopt als voorzitter 
van Open Huis Sint Cathrien.

Zondag 26 maart, vijfde zondag Veertigda-
gentijd
Vandaag gaat ds. Chris Mondt, emerituspredikant 
in Eindhoven, voor in ons midden.

Zondag 2 april, Palmpasen
Palmpasen is het vandaag! Fijn als er weer Palm-
pasenstokken worden gemaakt en we met z’n 
allen al zingend in het rond gaan lopen in de kerk.
 
UIT DE GEMEENTE

Bezinning en Groei
Elders in deze SAMEN in de rubriek Bezinning 
en Groei staat een aankondiging van de thema- 
avond ‘AAN TAFEL’, met vertegenwoordigers van 
drie godsdiensten. Dat is op dinsdag 21 maart in 
de Adventskerk.

Overleden
Op 2 februari is overleden Truus Kooijman –  
Nagtegaal, zij werd 84 jaar oud.
Tijdens de plechtigheid vooraf aan de crematie 
lazen we:
U toont mij uw grote trouw,
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
(Psalm 86, NBV 2021)

Op 11 februari is Bert ’t Hart overleden, hij werd 
91 jaar oud
Een dag voor zijn dood las ik hem de Psalm voor 
die hij tijdens zijn leven vaak zelf voorlas:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar 
komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde 
gemaakt heeft.
(Psalm 121, NBV 2021)

Achttienplus gespreksgroep
Wij gaan met ons groepje weer op bezoek bij  
andere kerken en geloofsgemeenschappen. 
Steeds met een nagesprek met de voorganger.
Ben je ergens tussen de 18 en 25, of iets jonger of 
iets ouder, ga een keer mee!
Voor info: ds. Tjalling Huisman, 06 15695919

Gespreksgroep 25 tot ongeveer 55 jaar
Na twee avonden in twee groepen stamppotjes 

eten en veel bijpraten, zijn er de komende maanden 
weer een aantal gespreksavonden. Steeds twee 
avonden over hetzelfde onderwerp, omdat we met 
de hele groep niet in één huiskamer passen.
De data zijn: donderdag 2 maart / woensdag  
8 maart; dinsdag 11 april / woensdag 12 april; 
woensdag 17 mei / donderdag 25 mei (bij mooi 
weer gaan we dan wandelend praten). Op vrijdag 
23 juni eten we weer met de hele groep.
Wil je een keer meedoen, bel of mail of app  
Tjalling Huisman: 
tjhuisman27@gmail.com / 0615695919.

Tjalling Huisman

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4 T 2520472 
Wijkredactie, T 2097623
E-mail: w.gugler@filternet.nl
Website: www.xpunt.info
Kerkbeheer: dhr. T. Poot             T 06 53362677
E-mail: teun.poot54@gmail.com

Bijbelacademie Kruispunt
Agenda van de Bijbelacademie in de komende 
maanden:
Donderdag (meestal tweede donderdag van de 
maand)
9 maart – Jezus en de tempel in Jeruzalem
13 april – Jezus en Mohammed – een vergelijking
11 mei – Het Onze Vader vergeleken met de Al 
Fatiha (het hoofdgebed in de Islam)
8 juni – Left behind? Wat zegt de Bijbel over de 
(onzichtbare) opname van de gemeente in de 
eindtijd?

Zondag (vierde zondag van de maand)
26 maart - Wat is er mis met de kinderdoop?
23 april – De opbouw en boodschap van het boek 
Openbaring.
28 mei (Pinksteren) – Uitleg van 1 Petrus 1
25 juni – Uitleg van 1 Petrus 2
23 juli – Uitleg van 1 Petrus 3

 

Veel verhalen van Jezus speelden zich af in de 
tempel in Jeruzalem en bezitten juist door deze 
locatie een bijzondere boodschap. Sterker nog: 
veel uitspraken in het Nieuwe Testament laten 

zich niet (goed) begrijpen als men deze tempel 
niet kent. De zogenaamde tweede tempel in 
Jeruzalem was internationaal bekend als een 
wereldwonder. ‘Wie de Tempel van Herodes niet 
heeft gezien, heeft nog nooit iets moois gezien’ 
was een gezegde in die tijd – maar Jezus durft 
te zeggen dat Hij groter (of meer) is dan dit 
bouwwerk
 (Mat. 12:6). Wij willen ons daarom verdiepen in 
de vraag wat deze wereldwonderen zo bijzonder 
maakt. Wij beschikken gelukkig over veel 
authentieke documenten en indrukwekkende 
archeologische gegevens om een eigen mening te 
kunnen vormen.

 

De kinderdoop is ook in protestantse kringen 
niet meer vanzelfsprekend. Veel ouders kiezen 
ervoor hun kinderen ‘op te dragen’ zodat deze 
later zelf een besluit kunnen nemen om zich te 
laten dopen. Steeds meer christenen die als kind 
gedoopt werden kiezen op een gegeven moment 
voor een volwassendoop, of geloofsdoop. De 
motieven en argumenten om zich als volwassene 
opnieuw te laten dopen zijn zeer uiteenlopend. 
Gesprekken over dit onderwerp zijn helaas in veel 
gevallen lastig of vinden niet plaats. 

Op zondag 26 maart willen wij daarom in het 
kader van de Bijbelacademie nadenken over de 
vraag: Wat is er mis met de kinderdoop? Waarom 
dopen wij kinderen wel/niet? Wat spreekt er 
voor (of tegen) een ‘geloofsdoop’? Waarom zijn 
de twee standpunten blijkbaar zo onverzoenlijk 
tegenovergesteld? 

Om een goed gesprek hierover te kunnen voeren 
wil ik eerst een gedegen inleiding bieden over 
de praktijk en betekenis van de doop in de Bijbel 
en de kerkgeschiedenis. Hoe men ook over de 
doop denkt, het is zeker de moeite waard zich te 
verdiepen in dit onderwerp.

Werner Gugler

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2   T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl
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Met je Paasstok door de kerk

Palmpasen, zondag 2 april, 11:00 uur nodigen we 
graag alle (klein)kinderen uit voor de kinderkerk met 
Palmpasen.

Tijdens de DO-RE-LU-dienst voor de volwassenen 
waarin ds. Susanne Freytag voorgaat gaan de 
kinderen in een eigen ruimte, onder begeleiding, een 
Palmpaastak versieren.
Deze Palmpaastak staat symbool voor de hele 
Paasweek en dat wordt dan toegelicht. Aan het einde 

van de dienst komen de kinderen zingend in optocht 
de kerk binnen.

Kom jij een Palmpaasstok maken? Lijkt ons gezellig!
Voor materiaal wordt gezorgd.

De kinderkerk-commissie

Kinderen die een Palmpaastak willen maken heel 
graag voor 13 maart aanmelden bij Rob Schaak:
r.schaak@chello.nl
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Hoe maak je een goede keuze?

Momenten met Hart, ziel en handen

Het ritme van de Evensongs 
is op het moment wat onre-
gelmatig. Dat komt vooral 
omdat het er begin vorig jaar 
naar uitzag dat de Capella  
misschien zou moeten stop-
pen. Er kon gelukkig een  
nieuwe start gemaakt wor-
den, maar er waren intussen 
wel afspraken met andere ge-
bruikers van de Catharinakerk 
gemaakt. De komende maan-
den is het niet altijd mogelijk 

Keuzes maken heb ik vaak moeilijk gevonden. Ik heb 
dan de neiging om te gaan piekeren en in gedachten 
van de ene naar de andere mogelijkheid te springen. 
Net zolang totdat ik op een bepaald moment maar 
‘de knoop doorhak’, op hoop van zegen…
Gelukkig reikte mijn collega Gideon van Dam mij 
– toen hij mij supervisie gaf – een bruikbare ‘keu-
zemethode’ aan, die hij weer van anderen had 
ontvangen: een manier waarop je weloverwogen 
keuzes kunt maken, waarbij je hoofd en je hart 
beide mee mogen doen. Nieuwsgierig? Het gaat 
als volgt:

1.   Maak kolommen
  Pak een vel papier en maak daarop zoveel  

kolommen als je mogelijkheden hebt. Stel dat 
je uit drie dingen (laten we zeggen: A, B, C) 
kunt kiezen, dan maak je dus drie kolommen 
en schrijft daarboven: A, B, C.

2.  Gedachten en gevoelens
  Vervolgens schrijft je in kolom A alles wat er bij 

je naar boven komt, als je voor A zou kiezen: je 
gedachten, je gevoelens, de voordelen, de na-
delen en de vragen die je er eventueel bij hebt. 
Daarna doe je hetzelfde met kolom B en C.

3.  Wat is belangrijk?
  Waarschijnlijk zijn bepaalde gedachten of  

gevoelens voor jou belangrijker dan ande-
re. Onderstreep wat voor jou het zwaarste 
weegt. Soms weet je dan met je hoofd en je 
hart wat de goede keuze is. Zo niet, zet dan 
ook de volgende stappen.

4.   Leef één dag met één keuze
  Breng dan rust in je denkproces door iedere 

dag met één keuze te leven. Je staat op en 
denkt ‘vandaag is mijn keuze: A’ en door de 
dag heen neem je waar hoe je je bij die keuze 
voelt en welke gedachten deze bij je oproept. 
Aan het einde van de dag kun je aanvullende 
ideeën aan je kolom toevoegen. De dag daar-

na leef je met keuze B en zo verder. Na C kun 
je eventueel weer bij A beginnen.

5.   Wat geeft je vreugde?
  De onderliggende vraag bij dit alles is: welke 

keuze geeft jou de meeste vreugde? Dus geen 
‘oppervlakkig plezier’ of ‘makkelijke uitweg’, 
maar: van welke keuze word je blij van bin-
nen? Dit is namelijk de keuze die waarschijn-
lijk het beste bij je past en het meest aansluit 
bij wat jij wilt doen en wie je wilt zijn.

6.   Doe het!
  Als je eenmaal weet welke keuze het beste bij 

je past, ga er dan ook voor. Laat je niet meer 
afleiden door smoesjes of uitwegen, maar 
doe datgene waar je van harte voor kiest.

Het mooie van deze keuzemethode is, dat deze je 
uit het gepieker haalt. Vooral doordat je één dag 
met één keuze gaat leven, geeft dat de rust die je 
nodig hebt om iedere mogelijkheid te doorleven 
en je keuze op een diepere laag te maken. Iets 
voor jou? Er is maar één manier om erachter te 
komen: probeer het uit!

Margit van Tuijl,  
studentenpastor/life coach 

om maandelijks op de derde zondag een Evensong 
te hebben. Let u dus goed op de afwijkende data.
Nieuwe koorleden zijn nog altijd zeer welkom 
en ook nodig om de Evensongs op langere ter-
mijn mogelijk te blijven maken. Daarom een  
uitnodiging aan wie graag Engelse hymns en 
koormuziek zingt om een paar keer per jaar met de 
Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het  
melden bij Bert Jan van Haarlem, e-mail: 
bjvanh57@gmail.com / tel. 040 2366339.

Op zondag 26 maart zal er een Evensong zijn. 
Het is dan kort voor Pasen. De schaduw van lijden 
klinkt door in de lezingen en de liederen. Gelezen 
wordt over de hardheid waarmee mensen elkaar 
kunnen bejegenen en over de ruimte die de Eeu-
wige zoekt voor mensen. In de liederen klinken 
het gebed en het vertrouwen dat de Eeuwige ons 
zal leiden door het duister van de nacht en nabij 
wil zijn in het donker van de dood. De Schepper 
van hemel en aarde zal steeds opnieuw licht 
scheppen in de chaos en de duisternis.
De vesper is om 16.00 uur in de Catharinakerk.

Bert Jan van Haarlem

Capella Vesperale Evensong
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Ouderdom: een zegen?

Klankschalenconcert 

Pelgrimage: een kloosterweekend

Als iemand erg oud is geworden, spreekt men van 
een gezegende ouderdom. Ook in de Bijbel is heel 
oud worden inderdaad iets moois. Jesaja (65) zegt 
in een profetie dat er een nieuwe aarde zal komen, 
waar geen grijsaard is die zijn jaren niet voltooit en 
dat een kind pas zal sterven als een honderdjarige. 
Dat was wel een ideaal, dat heel ver weg lag.  
De levensverwachting van een kind was in de 
Middeleeuwen nog maar ongeveer dertig jaar 
en nu ligt die omstreeks tachtig jaar. Het aantal  
honderdjarigen in ons land is momenteel rond 
2500, waaronder 400 mannen. 

Van de aartsvaders wordt gezegd dat zij stierven, 
verzadigd van het leven. De nieuwe vertaling 
spreekt van een gezegende ouderdom.  
Maar ervaren oude mensen het als een zegen om 
een hoge ouderdom te bereiken?  De dichter van 
Psalm 71 ziet dat zijn kracht bezwijkt en vraagt 
God om hem niet te verlaten, nu hij oud en grijs is. 
Het is moeilijk als je partner, je vrienden en familie 
je ontvallen. Je mogelijkheden worden beperkt als 

je gebrekkig wordt, doof, vergeetachtig of als je  
getroffen wordt door dementie. Onze gemeenten 
tellen velen die niet meer naar de kerk kunnen 
gaan en afhankelijk of eenzaam worden. 

Toch heeft oud worden ook een positieve kant. Je 
hebt in je leven veel mensen gekend en je hebt  
talloze herinneringen aan lieve en interessante 
mensen. Hoeveel heb je te danken aan je ouders en 
aan anderen van wie je veel hebt geleerd? Wat heb 

je allemaal ontvangen dat je ook weer aan anderen 
hebt kunnen doorgeven, niet het minst aan jonge-
ren? Je inzichten en geloofsleven zijn in de loop 
van je leven waarschijnlijk wel veranderd, maar ze 
zijn wel rijper geworden. Daarmee heb je als oude-
re anderen kunnen dienen. 
Een gezegende ouderdom kan ook als een  
opdracht ervaren worden. Misschien heb je kinde-
ren en heb je kindskinderen mogen meemaken en 
liefde ontvangen. Het komt tegenwoordig ook va-
ker voor dat je na het verlies van een partner weer 
een nieuwe relatie vindt. Het verlies van vrienden 
en familie geeft wel verdriet en eenzaamheid, maar 
misschien kun je plekken vinden, waar je toch nog 
anderen kunt ontmoeten. Zelfs de uitbarsting van 
Covid, hoe veel verdriet die ook heeft veroorzaakt, 
heeft de mogelijkheid doen ontstaan om de kerk-
dienst mee te maken, als je die zelf niet meer kunt 
bijwonen. 
Maak je voor jezelf wel eens de balans op tussen 
voor- en nadelen van het oud worden?

Gerard van Gurp
   

Op zondag 19 maart is er om 12.00 uur een 
klankschalenconcert in de Johanneskerk. Een 
meditatieve viering op basis van kristallen 
klankschalen. 

Voor sommigen een kennismaking, voor ande-
ren een welkome afwisseling. Klank en muziek 
werken in op ons hele menselijke systeem. Wie 
nieuwsgiering is naar de achtergronden van de 
vrouw die de klankschalen laat klinken, Annet 
Hoeijmans, kan alvast een kijkje nemen op haar 
website: www.ennoia.nl
De duur van deze meditatie is ongeveer 45  
minuten. De verschillende kristallen schalen wor-
den aangeslagen. Soms een klank apart, soms 
in drie- of vierklanken. De lichte aanraking van 
de trillingen van de kristallen klanken inspireert 

moeiteloos ons horen, zien en voelen. We hoeven 
ons er enkel voor open te stellen en het te onder-
gaan. Het langzaam wegsterven van de klanken 
brengt ons naar de stiltes, die een essentieel on-
derdeel vormen van deze meditatie. 
Begin 1996 kwam Annet Hoeijmans zelf voor het 
eerst in contact met kristallen klankschalen. De 
puurheid en zuivere resonantie van de trillingen 
raakte haar diep.  Buiten dat het prachtige kris-
tallen schalen zijn van verschillende groottes, 
verbergen ze ieder hun eigen trillingsfrequen-
tie. De kristallen klankschalen zijn gemaakt van 
99,992% pure kwarts en via een bepaald procedé 
vervaardigd. Zij brengen krachtige pure klanken 
voort vergezeld van harmonische boventoonreek-
sen en zijn bekend vanwege hun harmoniserende 
en balancerende eigenschappen. 

Een eerdere bezoeker zegt: ‘Het mooiste vond ik 
gewoon hoe diep die trillingen gaan, dat doet 
echt iets met je!’
Laten we ervaren, wat het met ons doet.

Marleen Hermus

In 2023 wordt er een kloosterweekend  
georganiseerd op de Abdij O.L. Vrouw van 
Koningshoeven (bij Tilburg) van vrijdag 12 
mei / 17.00 uur tot en met zondag 14 mei 
2023 na de lunch. 

We slapen in het Gastenhuis van de Abdij dat een 
vijftiental eenpersoonskamers met eigen wastafel 
telt. Zeven kamers bezitten een eigen douche en 
toilet. Andere kamers delen sanitair op de gang. 
De kloosterkeuken kookt voor onze groep (dezelfde 
maaltijd als de monniken) en we beschikken over 
een eigen verblijfsruimte.
We volgen zoveel mogelijk het ritme van de gebeds-

diensten van de Trappisten. Daarnaast is er tijd voor 
verdieping met een broeder op ons jaarthema ‘Aan 
tafel, Van de tafel van de Heer naar de tafel van 
verbinding’, en natuurlijk voor onderling gesprek 
en ontmoeting. Op het programma staan ook een  
meditatieve wandeling, wat vrije tijd en een samen-
zijn rond een trappist.

Doet u mee of wilt u meer weten? Dan kunt u te-
recht bij Rita Petit, Jaap Stooker, Tjalling Huisman 
of Antje Dekker. De eigen bijdrage in de kosten 
bedraagt ongeveer 110 euro per persoon; als dat 
bezwaarlijk is, kunt u ook zonder eigen bijdrage 
meedoen.

Contactadres: Antje Dekker, aita.agdr@kpnmail.nl

Evensong



14

     Samen naar de kerk in maart 2023

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl 
en de weekbrief van uw wijkgemeente!

ovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.K
e
rk

d
ie

n
st

e
n

     
Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw  
wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.

Zondag 5 maart 2022  Collectedoel: Kerk in Actie - Zending
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster 
 12.00 uur pastor M. van Moorsel (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler 
 19.00 uur interactieve bijeenkomst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T. Huisman
 19.30 uur vesper
Lutherse Gemeente 09.30 uur geen dienst

Woensdag 8 maart  Collecte in natura
Johanneskerk 19.30 uur vesper 
Kruispunt 19.30 uur  ds. W. Gugler (biddag voor gewas en 

arbeid )

Zondag 12 maart 2023 Collectedoel:  
  Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk 10.00 uur ds. B.J. van Haarlem
 12.00 uur pastor M. Kremers (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. C. Mondt
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur gebedsdienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T. Huisman
 19.30 uur vesper
Lutherse Gemeente 09.30 uur ds. S. Freytag 

Woensdag 15 maart   
Johanneskerk 19.30 uur vesper 

Zondag 19 maart 2023 Collectedoel: PKN - Missionair Werk
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur pastor A. Hoeijmans (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. G. Baerends
Kruispunt 10.00 uur ds. I. Pauw, Wezep
 19.00 uur dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen
 19.30 uur vesper
Lutherse Gemeente 09.30 uur nog niet bekend

Woensdag 22 maart   
Johanneskerk 19.30 uur vesper 

Zondag 26 maart 2023 Collectedoel: 
  Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur pastor F. Weeda (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur videoverbinding met de Johanneskerk
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur bijbelacademie
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. C. Mondt
 19.30 uur vesper
Lutherse Gemeente 09.30 uur dr. T.H.M. Akerboom

Woensdag 29 maart   
Johanneskerk 19.30 uur vesper 

A
g
e
n
d
a

Kruisweg in de Johanneskerk
Van Aswoensdag, 22 februari, tot en met Pa-
sen hangt er een geschilderde Kruisweg in 
de kerkzaal. ‘Een weg van donker naar licht’.

Deze Kruisweg maakte ik een aantal jaren geleden 
in de Veertigdagentijd.
De Kruisweg bestaat doorgaans uit 12 staties.
Jezus valt drie keer onder het kruis, dat heb ik een 
keer verbeeld.
Als begin koos ik voor Witte Donderdag - daarna 
Goede Vrijdag - Stille Zaterdag - en ik eindig met 
Pasen.

De meditatieve teksten, die erbij zijn, zijn onder 
anderen van Jan Rot en Huub Oosterhuis en komen 
uit liedboeken. Dinsdag 28 maart is er een bijeen-
komst van Joachim en Anna in de Johanneskerk, 
waar ik met beeld en geluid toelichting ga geven 
op deze Kruisweg.
Wie daarbij wil zijn is welkom – we beginnen om 
14.00 uur .
Heel graag aanmelden voor 21 maart via de mail: 
joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon:
Gonnie v.d. Pijl: 2621624 en Jeanet Hilberts: 
2427168.

Als je niet in de gelegenheid bent om de  
bijeenkomst te bezoeken en ik in de Johanneskerk 
aanwezig ben bijvoorbeeld na een kerkdienst en  
je graag uitleg wil,dan kun je mij dat vragen (voor 
zover er tijd voor is).

Wietske Lamper
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Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem, 
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
02-04-2023 t/m 06-05-2023

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•  13 maart: kopij voor het wijkbericht  

bij de wijkredactie
•  15 maart: complete wijkbericht  

bij de hoofdredactie
•  8 maart: kopij van schriftelijke reacties  

op artikelen bij de hoofdredactie
•  15 maart: kopij voor het overige gedeelte  

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
-  maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
-  telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of  €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

E-mailadres PGE-website
web.redactie@pkn-eindhoven.nl

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter:dhr.  L.F. Steinhauzer, 
Hyacinthstraat 16, 5644 KC, tel. 2125023,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming
Protestfonds en financiële hulp: Kerkelijk Bureau,
tel. 2522575,
e-mail: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL12 RABO 0373 7369 59
t.n.v. Diaconie - Protestfonds

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid  - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr.T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bjvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, 
tel. 2097623
e-mail: w.gugler@filternet.nl
Scriba: mw. I. Jansen-Smit, tel: 06 41251490 
e-mail: scriba@xpunt.info
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283, 
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Anneke van Wolfswinkel, tel. 06-16310093 
e-mail: anneke.vanwolfswinkel@gmail.com 
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Severinus, mw. K. Seijdell, tel. 06-11403496,
e-mail: karin.seijdell@severinus.nl

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant



Dansende Hemellichamen

The Oh Hellos is een Amerikaanse folk-rock band 
die liedjes maakt die menselijkheid beschrijven, 
en onze plaats en ons doel in het universum en 
de geschiedenis proberen te ontdekken. Tussen 
2018 en 2020 heeft deze groep vier korte albums 
uitgebracht met als overkoepelend kader de vier 
windrichtingen. De eerste twee albums hebben 
als thema het reflecteren op je eigen geloof en 
wat dit betekent. En ik wil het graag over een 
specifiek nummer hebben op het album Eurus, 
namelijk het lied Hieroglyphs. 

Dit nummer beschrijft een viering van het leven. 
Het gaat, in mijn interpretatie, over het loslaten 
van fundamentalistische ideeën van het christen-
dom en het vinden van een nieuwe, persoonlijke 
betekenis van spiritualiteit. Deze reflectie op het 
geloof wordt in het eerste couplet als volgt verteld: 

“Stamping your heels along with the drum 
Praying the serpent’s underneath one of ‘em
Like there’s some villain left to defeat
Instead of a dance with a rhythm and beat”

Stamp je voeten op het ritme van de trommel
Biddend dat de slang onder een van hen ligt
Alsof er nog een schurk is om te verslaan
In plaats van een dans met een ritme en 
tempo  

Jongeren & Muziek
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Het is dit jaar tien jaar geleden dat Nederland gigantisch afging op het Europees 
Kampioenschap voetbal. Het waren de nadagen van Wesley Snijder, en na drie kansloze 
wedstrijden in de groepsfase lagen we eruit.

Het is een dans, een viering van het leven, maar 
met nog steeds de onderliggende aanwezigheid 
van het kwaad, dat hier beschreven wordt als 
zijnde een slang. Als je je bevraagt wat het geloof 
nou betekent, komt daar ook twijfel bij over wat 
het kwaad dan betekent. Zijn we allemaal wel zo 
slecht als de Bijbel soms beschrijft? Of kunnen we 
de angst loslaten om te genieten van ons aardse 
leven? 

“Cause you’ve been too busy thinking ahead
Of where we’re all going after we’re dead
To maybe consider our bodies are worth 
More than the dust that we can return 
To the ground again”

Want jij bent te druk bezig met nadenken 
Over waar we allemaal heen gaan als we 
dood zijn
Om te overwegen dat onze lichamen meer 
waard zijn
Dan het stof dat we terug kunnen geven aan 
de aarde

In het tweede couplet wordt duidelijk dat in de 
overweging van de betekenis van het geloof een 
openbaring heeft plaatsgevonden, namelijk dat 
de fundamentalistisch christelijke gedachte dat 

een mensenleven op aarde op zichzelf geen inhe-
rente waarde heeft, maar moet leven om daarna 
in de hemel te komen, niet waar hoeft te zijn. Het 
leven is wel iets waard en de tijd die we op aar-
de spenderen met onszelf en elkaar is belangrijk. 
Als onze lichamen door God, door de natuur, aan 
ons gegeven zijn, dan kunnen we beter gebruik 
maken van de tijd die we hebben op aarde dan 
alleen na te denken over wat er daarna misschien 
op ons wacht. 

“If the heavens can be both sacred and dust
Oh, maybe so can the rest of us”

Als de hemel zowel heilig als stof kan zijn
Kunnen wij dat misschien ook zijn

In deze zin wordt de revelatie uitgesproken. Als de 
hemel, en daarbij ook God en de hemellichamen, 
zowel heilig zijn als ook van stof gemaakt, wat 
maakt dat dan zoveel anders dan wij? Wij zijn 
evenveel waard, en mogen waarde aan onszelf en 
ons aardse bestaan hechten. 

God wordt in dit lied vergeleken met de natuur, 
met de zon en het hele universum, door het losla-
ten van het fundamentalistische idee van God. En 
mensen zijn deel van deze natuur, onze plaats is 
op deze aarde. We zijn misschien klein vergeleken 
met het universum, maar dat betekent niet dat 
onze tijd op aarde er niet toe doet. Wij maken hier 
ons eigen geluk, geholpen door de schoonheid 
van de aarde en de spiritualiteit van de natuur. En 
waar we daarna terecht komen? Dat zien we wel 
als we zo ver zijn. 

Rosalijn Dekker
 


